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Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.
Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door U daar bevestigd,
wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt,
het mensenkind dat U naar hem omaziet?
Psalm 8:2, 4-5.

De woorden uit Psalm 8, ‘Heer, onze Heer, hoe machtig is uw
naam op heel de aarde’, zijn een lofzang op de grootheid van
God. De psalm begint en eindigt met deze uitroep en
daartussen gaat het over de betekenis van het mens-zijn.

God die de sterren aan de hemel maakte omvat ons bestaan,
zowel in onze kwetsbaarheid als onze kracht.

Als we kijken naar de sterrenhemel, de bergen, de zee, en de
uitgestrekte natuur, ervaren we iets van Gods majesteit.

De schepping is onmetelijk groot en wij, mensen, lijken daarin
zo klein. Dit besef kan zowel bevrijdend als beangstigend zijn.
Hoe kan het dat God, de Schepper van het universum,
aandacht heeft voor ons, kleine mensen?

Psalm 8 vraagt het: ‘Wat is de sterveling, dat U aan hem denkt,
het mensenkind, dat U naar hem omziet?’.

De kwetsbaarheid van het mens-zijn is vaak goed voelbaar.
De momenten van verlies, van verdriet en onzekerheid over de
toekomst herinneren ons aan die broosheid van ons bestaan.
Juist in die kwetsbaarheid ziet God naar ons om.

Hij die de sterren als lampjes aan de hemel heeft opgehangen
bekommert zich om de mens.

Maar Psalm 8 biedt ook een ander beeld.

Het spreekt van de mens in zijn grootsheid: ‘U hebt hem bijna
een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie’ (vers 6).
God heeft ons geschapen om zijn beeld te zijn, om zorg te
dragen voor de schepping.

Het scheppingsverhaal uit Genesis 1 klinkt door in deze psalm.
We zijn in staat om te bloeien, om te leven vanuit onze kracht,
onze talenten en onze mogelijkheden.

Als we naar onszelf kijken, zien we misschien wel een mix van
deze twee beelden: de kwetsbaarheid en de kracht van de
mens.

Beide beelden horen bij ons mens-zijn. Het maakt ons niet
meer of minder mens.

Een mensenkind waar God naar omziet.

Ds. Hans de Greef

Vrijdag 24 januari 2025

Leesrooster

Za. 25 januari 1 Kronieken 29,21-30
Zo. 26 januari 2 Kronieken 1: 1-17
Ma. 27 januari 2 Kronieken 1: 18-2,9
Di. 28 januari 2 Kronieken 2: 10-17
Wo. 29 januari 2 Kronieken 3: 1-9
Do. 30 januari 2 Kronieken 3: 10-17
Vr. 31 januari 2 Kronieken 4: 1-10
Za. 1 februari 2 Kronieken 4: 11-5,1
Zo. 2 februari Lucas 4:1-13

Ma. 3 februari Lucas 4: 14-30

Di. 4 februari Lucas 4: 31-44

Wo. 5 februari Lucas 5:1-11

Do. 6 februari Lucas 5:12-16

Vr. 7 februari Lucas 5:17-26
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Zondag 26 januari

Hervormde gemeente

Ommen
09.30 uur: Ds. J.F. Hoogstede,
Heilig Avondmaal
Lopende viering belijdende leden
Organist: Wim de Just
Ouderling van dienst: Rijk Stobbelaar

Kindernevendienst: Alle groepen

Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Henk Veurink

Jennie Veurink

U kunt koffiedrinken na de dienst in Pand25

Gastdame/-heer:

Vinkenbuurt

10.00 uur: Ds. H. Dorgelo, Heilig Avondmaal
Lopende viering doop- en
belijdende leden

Organist: Klaasje Hemstede

Ouderling van dienst: Riek Noeverman
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen

Ommen

19.00 uur: Ds. H. Dorgelo, Heilig Avondmaal
Tafelviering doop- en
belijdende leden

Organist: Riekus Hamberg

Ada van der Snel
Gerrit jan Hekman
Marry Hekman

Ouderling van dienst:
Gastdame/-heer:

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Ds. J.S. de Greef,
Heilig Avondmaal

Organist: Frans Dijkstra

Ouderling van dienst: Dhr. H. van Dijk
Kinderkerkdienst: Alle groepen
Online: www.kerkomroep.nl

Gastdames: Mw. H. van Dijk
Mw. A. Vedders
Witharen
10.00 uur: Ds. K. Jelsma, Heilig Avondmaal
Organist: Freddy Bruins

Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten

Weeksluiting

Oldenhaghen
Vrijdag 31 jan. 18.30 uur:  Dhr. K. Schaap
Nijenhaghen

Vrijdag 31 jan. 19.30 uur:  Dhr. K. Schaap

Zondag 2 februari

Hervormde gemeente

Ommen

09.30 uur: Gezamenlijke dienst in de
Gereformeerde kerk

Vinkenbuurt

10.00 uur: Gezamenlijke dienst in Witharen

Pand25 Samen kerk

09.30 uur: 10-erDienst / Bible Basics
Ommen

19.00 uur: Ds. J. van Holten Nunspeet
Organist: Frans Dijkstra

Marinus Dunnewind
Marinus Dunnewind
Jenny Hofmeijer

Ouderling van dienst:
Gastdame/-heer:

Gereformeerde kerk

Ommen Samen kerk

09.30 uur: Ds. K. Jelsma
Ds. H. Dorgelo
M.m.v. Het Ommer Mannenkoor
Organist: Lydia Volkerink
Ouderlingen van dienst: Dhr. G. Warner
Jan Nijzink
Kindernevendienst: Alle groepen

Online: www.kerkomroep.nl
Gastdames/-heren: Dhr. en mw. Meulenkamp
Johan Vosjan
Marianne Vosjan

Witharen Samen kerk

10.00 uur: Ds. J.S. de Greef en
Ds. F.J. Hoogstede
Organist: Klaas Schaap

Mw. I. Bremmer
Riek Noeverman

Ouderlingen van dienst:

Weeksluiting

Oldenhaghen
Vrijdag 7 febr. 18.30 uur:  Dhr. K. Stroobosscher
Nijenhaghen

Vrijdag 7 febr. 19.30 uur:  Dhr. K. Stroobosscher



Bij de diensten

26 januari Collecte voor het ZWO-doel Ghana

Kinderen leren Bijbellezen in hun eigen taal

In de afgelegen dorpen in Noord-Ghana zijn veel volwassenen
nog analfabeet. Tegenwoordig gaan de meeste kinderen in
Ghana naar school. Maar in het dunbevolkte noorden is het
vaak ver lopen naar een school en is de kwaliteit van het
onderwijs een stuk minder. De klassen zijn groot en het
onderwijs Engelstalig, terwijl kinderen thuis soms alleen een
lokale taal spreken. Ook komt de leraar niet altijd opdagen.
Daarom leren veel kinderen alsnog niet goed lezen en
schrijven. Via bijbelclubs leren kinderen de Bijbel lezen in hun
eigen taal. Dat is goed voor hun leesvaardigheid. Ze krijgen de
mooi geillustreerde Bijbel mee naar huis, waar hele families in
contact komen met de Bijbelse verhalen. Zo leren ieder jaar
750 kinderen via kinderbijbelclubs Bijbellezen in eigen taal.
Goed voor hun eigen ontwikkeling en mogelijk worden deze
kinderen toekomstige kerkleiders. Steun kinderen in Noord-
Ghana door een gift in de collecte of maak een bijdrage over op
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte
zending Ghana of doneer online. Bedankt voor je gift. Lees
meer op: kerkinactie.nl/kerknoordghana

2 februari Collecte voor noodhulp en rampenpreventie
in Ethiopié
Er dreigt voor 23 miljoen mensen in Ethiopi€, Kenia en Somalié
hongersnood. Door aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan
gewassen dood en sterven dieren. Volgens de Verenigde Naties
is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet z6 nijpend
geweest. Via het internationale kerkelijke netwerk van Kerk in
Actie kan met onze bijdrage water en voedsel uitgedeeld
worden, vooral aan de meest kwetsbaren. Daarnaast steunen
we daarmee ook rampenpreventie: boeren en boerinnen leren
vruchtbare grond vasthouden, de bodem irrigeren en nieuwe
gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken
een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en
oogsten. Ook leren ze andere bronnen van inkomsten (een
eigen bedrijf), zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst
tegenvalt. Geef aan de collecte voor noodhulp en
rampenpreventie in Ethiopié of maak uw bijdrage over op
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte
Noodhulp Ethiopié of doneer online.

De gezamenlijke ZWO

Hervormde gemeente

Collecten

26 januari

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk

Aan tafel: Werelddiaconaat project ZWO
Ghana

Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / ZWO

2 februari

Diaconie KiA Werelddiaconaat
Ethiopié ZWO en Kerk

Ommen en Vinkenbuurt:

Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / ZWO
Zondagskind

Ommen

26 februari: Emmelie Wermink

2 februari: Gez. dienst Geref. kerk
Kinderoppas

Ommen

26 januari: Alice Olsman

Jorinda Wermink

2 februari: Gez. dienst Geref. kerk

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Vinkenbuurt
Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman % 06-34229526

Gereformeerde kerk

Collecten

26 januari

Ommen

15t Collecte: Diaconie Werelddiaconaat
project ZWO Ghana

2% Collecte: Kerk

39 Collecte: ZWO

Noaberkerk Witharen

15t Collecte: Diaconie Werelddiaconaat
project ZWO Ghana

29 Collecte: Kerk

39 Collecte: Noaberkerk

Zendingsbakjes: ZWO0

2 februari

Ommen

15t Collecte: Diaconie KiA Werelddiaconaat
Ethiopié ZWO

29 Collecte: Kerk

39 Collecte: ZWO

Noaberkerk Witharen

15t Collecte: Diaconie KiA Werelddiaconaat
Ethiopié ZWO

2% Collecte: Kerk

39 Collecte: Noaberkerk

Zendingsbakjes: ZWO0

Kinderoppas

Ommen

26 januari: Anne Lotte Heijink

2 februari: Marijke van Harten

Wijkberichten

Jarigen 80+
Onderstaande gemeenteleden hopen
binnenkort hun verjaardag te vieren:

Mw. J. Bolks-Stoeten

Mw. W.J. Wissink-Willems
Dhr. B. Zijlstra

Mw. H. Noordegraaf-Veurink
Mw. J.J.J. Lanjouw-Dekker

Dhr. A. Schuttert

Mw. J. Dunnewind-Winters
Mw. J. Stam-van Marle

Mw. R.H. Tempert-Dubbelboer
Dhr. T. Nijman

Mw. E.J. Scherpenkate-Meulenbelt
Dhr. K. Zanting

Dhr. A.L. Overwijk

Dhr. J. Boomgaardt

We wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend
nieuw levensjaar toe.



Noord-West

Predikant: Ds. H. Dorgelo
< dsdorgelo@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: maandag vrije dag

Coérdinator: Mw. W. Ekkelkamp-Koopman

D herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Bij de diensten

In de eerste maanden van het jaar vertellen we in de
kindernevendienst de verhalen over koning Salomo. De vraag is
dan: Wat is wijsheid? Is dat dat je veel weet, veel geleerd hebt
en/of veel studeert? Of ben je wijs als je weloverwogen keuzes
maakt? In de Bijbel is wijsheid verbonden met de wil om het
goede te willen doen.

Op zondag 2 februari staat het bekende verhaal van het
Salomons oordeel centraal. Het is een gezamenlijke dienst in
de Gereformeerde kerk, waaraan ook het Ommer Mannenkoor
zijn medewerking zal verlenen.

Omzien naar elkaar
Alle zieken thuis of elders wensen en bidden wij de nabijheid
van onze Heer en Heiland toe.

Tot Slot ...

‘Life is a rollercoaster’ (het leven is een achtbaan) wordt er wel
eens gezegd. Helaas en gelukkig hebben wij dat de laatste
dagen moeten en mogen meemaken. Op Kerstavond overleed
mijn moeder. Op zondagmorgen 5 januari hoorden wij dat onze
schoondochter naar het ziekenhuis was gegaan, omdat ons
kleinkind zich aandiende. De avond daarvoor hadden wij
gehoord dat onze zwager bezig was met het laatste stukje van
zijn leven.
Zondagavond werd Benjamin Hendrik geboren en op
maandagmiddag hielden wij ons kleinkind in de armen.
Diezelfde avond waakten wij bij onze zwager, die die nacht
overleed.
Onze zwager vond troost en houvast in de woorden van
ds. Dietrich Bonhoeffer. Deze schreef tijdens Kerst/Oud en
Nieuw 1944 in de gevangenis het gedicht dat in ons liedboek
staat als lied 511. Hij kon vermoeden dat hij binnenkort
terechtgesteld zou worden. Zijn levenseinde was in zicht. Maar
wat een mooie woorden schreef hij, woorden die getuigen van
een beleefd geloof. Op 9 april 1945 werd hij geéxecuteerd in
Flossenburg. Zijn laatste woorden waren: ‘Dit het einde, voor
mij het begin van het leven’.
Het lied begint met:
Door goede machten trouw en stil omgeven
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.
Het lied eindigt met:
God is met ons des avonds en des morgens,
Is zeker met ons elke nieuwe dag.

Het is een voorrecht te mogen staan op de schouders van
mensen die ons zijn voorgegaan. Ook juist zijn voorgegaan in
het geloof. Wiens woorden wij kunnen spreken als ons de
woorden ontbreken.
Vrede en alle goeds!
Ds. Henry Dorgelo

Predikant: Ds. J.F. Hoogstede
><  dshoogstede@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: zaterdag vrije dag

Coordinator: Mw. G. van Beesten-Driessen

< herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Geboorte Mats Ronald Paarhuis
Op 20 december is Mats Ronald Paarhuis geboren. De trotse
ouders zijn Maurice en Melanie Paarhuis en zijn grote zus is
Maud. Er staat op de kaart: ‘Een nieuw leven uit liefde
geboren, een wonder zo mooi en klein. Woorden kunnen niet
omschrijven, hoe ontzettend blij we met jou zijn’.
Van harte gefeliciteerd met de geboorte van Mats en Gods
zegen gewenst voor jullie zoontje en ook voor jullie met elkaar
als gezin!

Bijbelgesprekskring
D.V. komen we bij elkaar op donderdag 6 februari om 19.30
uur in Pand25. Deze avond verdiepen we ons verder in het
boek Openbaring. We staan in ieder geval stil bij Openbaring
20. Het is geen probleem als u/jij er de vorige avond niet bij
was, want deze bijeenkomst is ook ‘los te volgen. Sowieso ben
je welkom, ongeacht of je al eerder geweest bent of niet.’

In december heb ik een gift ontvangen en ook in januari. Die
zijn nog niet vermeld in deze editie van het kerkblad, o.a.

omdat ik i.v.m. studieverlof niet bij het kerkelijk bureau ben
geweest. In een volgend nummer zullen ze vermeld worden.

Studieverlof

De laatste studieweek van deze winter staat voor de boeg.

U kunt in die week bij pastorale nood contact opnemen met de
codrdinator Dineke van Beesten. Ds. Henry Dorgelo is zoveel
mogelijk ‘achterwacht’ voor Zuid-Oost tijdens die dagen.
Hartelijke groeten,

Ds. Jos Hoogstede

Predikant: Ds. K. Jelsma

< dsjelsma@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten
Scriba: Mw. F. Bos-Timmerman

D<  geref-scriba-wkl@pkn-ommen.nl

Bij de kerkdiensten
Op 2 februari is er een gezamenlijke dienst om 09.30 uur in de
Gereformeerde kerk. Er is dan geen dienst in de Hervormde
kerk. Voorgangers zijn ds. Henry Dorgelo en ondergetekende.
Fijn is dat aan deze dienst het Ommer Mannenkoor o.l.v.
Gezinus Veldman meewerkt!

In memoriam Aaltje Kuilder-Fokkens

Op zondag 12 januari overleed in Zorgcentrum Wooldhuis te
Heino ons gemeentelid Aly Kuilder. Ze werd 76 jaar. Sinds

4 oktober afgelopen jaar was ze weduwe van Ab Kuilder, met
wie ze bijna 60 jaar getrouwd was. We namen afgelopen
maandag afscheid van haar in het crematorium in Hardenberg.
In een volgende Kerkvensters volgt een uitgebreider in
memoriam van de familie.



Op 7 februari is het 50 jaar geleden dat Albert Brunink en Petra
Radersma met elkaar trouwden. Een gouden jubileum,
waarmee wij hen van harte feliciteren! Wij wensen hen Gods
blijvende zegen toe!

Symbolische schikking

Ook op deze plaats (persoonlijk doe ik het af en toe ook) wil ik
graag mede namens u mijn dank en waardering uitspreken
naar hen die er voor zorgen dat er elke week weer van die
mooie en met liefde gemaakte boeketten en schikkingen in de
kerk staan. In het bijzonder wil ik hier de naam van Klazien
Welleweerd noemen (hoewel ze dat helemaal niet nodig vindt).
Zij is in dit alles de centrale figuur. Ook is zij degene die elk jaar
weer de gedachtenisstukjes maakt, waarin op
Eeuwigheidszondag tijdens de dienst een kaarsje wordt
ontstoken. Na afloop kunnen nabestaanden dit stukje
meenemen. En ook in de adventsperiode was er weer die
prachtige schikking waar elke zondag weer iets in veranderde
of aan werd toegevoegd. Klazien, en natuurlijk ook de anderen,
hartelijk dank voor wat jij/jullie maken en wat soms een
verkondiging op zich is!

4 februari Kerkasiel Kampen

In het kader van Kerkasiel hoop ik op dinsdagavond 4 februari
van 20.00-22.00 uur voor te gaan in een Taizédienst in de Open
Hof in Kampen (Lelystraat 49). Frans Dijkstra begeleidt een
aantal liederen. Het zou fijn zijn als ook gemeenteleden uit
Ommen bij de viering aanwezig kunnen zijn. Vlak voor het
inleveren van de kopij voor Kerkvensters hoorde ik dat ook
collega Sonja van Kooten een dienst voor haar rekening neemt
en wel op diezelfde avond 4 februari maar dan van 18.00-20.00
uur. Ook hiervan geldt natuurlijk: Fijn als er Ommenaren bij
deze dienst aanwezig zijn. De diensten hebben een wat
informeler karakter dus het is niet erg als u wat later bij de ene
dienst aanschuift en wat eerder bij de volgende dienst vertrekt.
Onder Gezamenlijke berichten kunt u iets naders lezen over
het kerkasiel in Kampen.

Agenda
Vrijdag 31 januari om 20.00 uur de Pubquiz! 19 groepen doen
er aan mee. Publiek is welkom in de grote zaal van De Kern
Zaterdag 1 februari om 09.30 uur de officiéle opening van het
Repair Café in Zaal ABC van De Kern door wethouder Boerman.

Cluster Ouderenpastoraat

Zoals bekend is na het aflopen van het contract met collega
Wim den Braber het pastoraat van het ‘Cluster zorgcentra en
aanleunwoningen’ verdeeld onder collega Hans de Greef en
ondergetekende. In overleg met de betrokkenen is besloten
geen apart deel meer te wijden in Kerkvensters aan pastorale
berichten uit dit cluster. Deze berichten kunt u in het vervolg
vinden onder de wijkberichten van wijk 1 of wijk 2. Overigens
blijft het cluster zelf bestaan en gaan de huidige mensen
gewoon door zoals ze gewend waren. En dat is met aandacht,
liefde en toewijding waar we allemaal heel dankbaar voor zijn!
Ds. Kest Jelsma

Predikant: Ds. J.S. de Greef

< dsdegreef@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: dinsdag vrije dag
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel

Baron Bentinckstraat 45, 7731 EK Ommen
D4 geref-scriba-wk2 @pkn-ommen.nl

Bij de diensten

Op 26 januari ga ik voor in een Avondmaalsdienst in Ommen.
Aangezien het dan de laatste zondag van de maand is gaan de
kinderen al voor aanvang van de dienst naar de kinderkerk. Op
2 februari om 10.00 uur ga ik samen met collega Jos Hoogstede
voor in een gezamenlijke dienst voor Vinkenbuurt en Witharen
in Gebouw Irene.

Bericht van overlijden

Op zondag 29 december is overleden dhr. Gerrit Jan
Plaggenmersch in de leeftijd van 66 jaar. Zijn uitvaart heeft in
besloten kring plaats gevonden. Onze gedachten en gebeden
gaan uit naar zijn nabestaanden.

PaKaN! jongerenwerker

Jongerenwerker:  Dhr. E-J. Haselhorst
< jongerenwerker@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: wo en do in Pand25

CELEL

pakan@pkn-ommen.nl

22 februari Pannenkoekendag
Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang 7
voor de Pannenkoekendag op deze zaterdag. '
Oproep medewerkers!
Wat fijn dat er al een aantal medewerkers zich
heeft aangemeld! We zijn nog op zoek naar
meer medewerkers. Aanmelden kan via
P jeugddiaconaat@pkn-ommen.nl of stuur een appje naar
Reyer van Harten.
Gezocht pannen geschikt voor gas
Voor de pannenkoekendag zijn we nog op zoeken naar
(pannenkoek)pannen die op gas kunnen. Heeft u nog een of
meer van deze pannen liggen? Dan kunt u deze afgeven bij
fam. Boezelma. Liever afhalen? Stuur een berichtje naar Reyer.
Tijdvakken
Anders dan vorig jaar kunnen de pannenkoeken nu bezorgd of
afgehaald worden binnen deze vier onderstaande tijdvakken:

10.30 tot 12.00 uur

12.00 tot 13.30 uur

15.00 tot 16.30 uur

16.30 tot 18.00 uur
Dit heeft als reden dat we per tijdvak de bestellingen per wijk
kunnen clusteren en zo hopelijk meer pannenkoeken kunnen
bakken en een hogere opbrengst voor World Servants! Mocht
u de pannenkoeken echt op een specifiek tijdstip willen
ontvangen, dan kunt u dit bij uw bestelling aangeven. We
zullen dan ons uiterste best doen om de pannenkoeken rond
het gewenste tijdstip te bezorgen.
Pannenkoeken bestellen
U kunt op verschillende manieren pannenkoeken bestellen:
In de kerkelijke gebouwen
vindt u bij de in/uitgang een
bestellijst vanaf 1 februari
Middels deze QR code:

Prijslijst
Naturel pakkenkoeken € 1,50 / stuk
Naturelpakket 10 stuks € 12,50

Spek pannenkoeken €2,25 / stuk
Spekpakket 10 stuks €17,50



Kaas pannenkoeken € 2,00 / stuk
Kaaspakket 10 stuks € 15,00
Appel-rozijn pannenkoeken €2,00 / stuk
Appel-rozijnpakket 10 stuks € 15,00
Speciale aanbieding:

4 x 4 gemixt (4 van ieder) € 25,00

4 x 2 gemixt (2 van ieder) €14,00

Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen
Oldenhaghen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen
Saxenburg Medisch Centrum

J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg
Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten
naar:

Hervormde gemeente

12-01 Dhr. D. Woertin
Mw. E. van der Vegt-Hansman

19-01 Dhr. en mw. Makkinga-van der Velde
Mw. E. van der Kamp-Brink

Vinkenbuurt
12-01  Dhr. D. Reurink
19-01 Dhr. E. Mulde

Witharen

25-12  Mw. H. van de Veen
05-01 Mw. F. Spijkers
12-01 Mw. Huisman

Gezamenlijke berichten

Bericht van de regiegroep Gereformeerde kerk en
Hervormde gemeente

Vervolg gesprekken over Samengaan:

In Kerkvensters van november 2024 stond een verslag en een
verwerking van de gemeenteavonden van 9 en 10 september.
Op de gemeenteavonden van 19 en 20 november hebben we
het hier ook over gehad. Belangrijkste conclusie is dat het
gesprek over een mogelijk samengaan verder gaat.

Twee belangrijke onderwerpen waarover verder gepraat gaat
worden is het ‘samen vieren’ en ‘inclusiviteit’. Wat betreft
‘samen vieren’ zijn er diverse samenkomsten ‘geprikt’ waarop
we hier vorm en inhoud aan willen geven. Wat betreft
‘inclusiviteit” willen we u over het volgende informeren.

Op 3 avonden gaan we in op dit onderwerp. Elke avond heeft
een (iets) andere insteek, maar is wat bedoeling betreft
hetzelfde.

De eerste avond is 25 februari. We gaan dan wat
dieper in het op het begrip ‘inclusiviteit’. Wat bedoelen we
daar precies mee? De insteek is dus vooral begripsmatig en
beschouwend. Vanuit deze invalshoek gaan we met elkaar op
zoek naar richting en zoeken we naar specifiek gedrag hoe
‘inclusiviteit’ tot z’n recht komt op een manier die we samen
bepalen.

De tweede avond is 4 maart. Op deze avond gaan we
met elkaar een aantal Bijbelgedeelten doornemen. Wat zeggen
deze gedeelten over ‘inclusiviteit’? Wat wordt er van ons
gevraagd in de wijze waarop we omgaan met elkaar? Hoe ziet

dat er concreet uit? En hoe juist niet.

De derde avond is 5 maart. De insteek is dan meer
beeldend en creatief. Vanuit deze invalshoek zoeken we ook
naar houvast op dit thema.

U kunt kiezen voor het perspectief dat het dichtst bij u ligt. Wilt
u het benaderen vanuit meerdere perspectieven, dan kunt u
ook meerdere avonden aansluiten, maar dat is aan uzelf. Op
deze manier hopen we dat zoveel mogelijk mensen kunnen
meedoen. Elke avond heeft de bedoeling om ‘bouwstenen’ te
leveren voor hoe wij in de ‘nieuwe’ gemeente inclusief willen
zijn. Wat verwachten we dan van elkaar? Hoe ziet dat er uit?
Welk gedrag hoort daarbij? Elke avond levert input hiervoor.
De regiegroep zal na deze drie avonden van alle input één
geheel maken. We hopen dat juist door het er met elkaar over
te hebben, we al iets meemaken van inclusief kerk-zijn. Onder
leiding van onze begeleiders bij het gesprek over samengaan
hopen we op goede, constructieve en fijne gesprekken.
Nogmaals, kies één of meerdere avonden waarop u aanwezig
bent. Er wordt een actieve bijdrage gevraagd van iedereen die
aanwezig is. Praat en doe mee, op die manier groeien we als
gemeenschap en mogelijk ook op een persoonlijke manier.
Namens de regiegroep
Gerko Warner, voorzitter Gk
Marinus Dunnewind, Voorzitter Hg

Waarom een Kerkasiel voor de familie Babayants?

Onder de wijkberichten van Gk wijk 1 wordt iets gezegd over
de medewerking van Ommer predikanten aan het kerkasiel in
Kampen. Kerkasiel gericht op de (kinderen van) de familie
Babayants, maar tegelijkertijd gericht op de 300 andere
kinderen die in soortgelijke omstandigheden verkeren in de
hoop op een hernieuwd ‘kinderpardon’. Hieronder de tekst van
de wijkgemeente Open Hof in Kampen.

De belangrijkste reden waarom we vinden dat de familie
Babayants niet uitgezet moet worden naar Oezbekistan is dat
de kinderen hier ‘geworteld’ zijn. Ze leven inmiddels elf jaar in
Nederland, de jongste twee zijn hier geboren en alleen de
oudste zoon heeft nog herinneringen aan zijn geboorteland.
Dat ‘geworteld zijn’ betekent veel meer dan dat het zielig voor
ze is om te worden teruggestuurd. Onderzoek heeft namelijk
laten zien dat dit schadelijk is voor de kinderen. In december
2018 verscheen onder leiding van de bekende
hersenwetenschapper professor Erik Scherder een rapport,
onderschreven door veertig specialisten op het gebied van
kinderontwikkeling en kinderrechten, dat op een rijtje zet
welke schade kinderen oplopen door uitzetting.

De conclusie van dit rapport is duidelijk. Kinderen die na
jarenlang verblijf in Nederland met uitzetting bedreigd worden
zijn extreem kwetsbaar vanwege de voortdurende stress en
een gebrek aan stabiliteit. Dit zorgt voor schade in de
hersenen, waardoor de kans dat zij zich kunnen aanpassen aan
de leefomstandigheden in het land van herkomst uiterst klein
is. Het uitzetten van deze langdurig in Nederland verblijvende
kinderen is daarom, naar huidige wetenschappelijk inzichten,
onverantwoord. Bij het vorige kerkasiel in 2018-1019 speelde
de conclusie van het rapport van de RUG-onderzoekers een
belangrijke rol. Op basis van dit rapport is toen besloten om
éénmalig een ‘kinderpardon’ in te stellen: alle asielzoekers-
gezinnen met kinderen die vijf jaar of langer in Nederland
waren kregen een verblijfsvergunning. Het zou éénmalig zijn,
omdat - ook op basis van dat rapport - de regering heeft
toegezegd om de asielprocedure te versnellen, zodat kinderen
niet meer langer dan vijf jaar zouden moeten wachten op een
besluit. Helaas is het niet gelukt om de procedure te versnellen
en wachten er nu opnieuw gezinnen met in totaal zo’n
driehonderd kinderen al langer dan vijf jaar op de definitieve
uitspraak over hun asielaanvraag, waaronder het gezin
Babayants.

Het nieuwe kerkasiel is er dus omdat de overheid de beloften
die zijn gemaakt na het vorige kerkasiel niet is nagekomen. Het
zou dan ook redelijk zijn om opnieuw te komen met een



kinderpardon, en nu wel de capaciteit van de Immigratie- en
Naturalisatie Dienst (IND) uit te breiden, zodat het wél mogelijk
is om binnen vijf jaar (en liefst sneller) een definitieve uitspraak
te hebben. De schade die kinderen oplopen door
teruggestuurd te worden na jarenlang in asielzoekerscentra te
hebben geleefd is te ernstig. Deze kinderen mogen geen
verstoring van hun ontwikkeling oplopen doordat het de
Nederlandse overheid niet lukt zijn eigen regels na te leven.

Ds. Kest Jelsma

8 februari ‘Ommen Zingt’
De eerstvolgende zangavond is op 8 februari in de GKN kerk
aan de Trompstraat. Aan deze avond doen mee:
organist/pianist André Dunnewind, Hedrie van Pijkeren op de
dwarsfluit en zangeres Corine Smit.
Afgelopen jaar hebben we gecollecteerd voor het eetcafé
‘De Paraplu’ en hebben we het mooie bedrag van €1.200 aan
hen overhandigd. Namens hen heel hartelijk bedankt!.
Voor het komende jaar willen we de collecte bestemmen voor
het Hospice in Ommen. Het belooft weer een mooie avond te
worden, dus noteert u deze datum?

Namens de werkgroep, Jan Meulenkamp

Hervormde gemeente

30 januari Ouderenmiddag
Op deze donderdag is er weer ouderenmiddag in Oldenhaghen.
De spreker is dit keer Eric Hulzebosch uit Gramsbergen, hij was
2¢ bij de Elfstedentocht van 1997. Hij wil en kan de middag op
een luchtige manier invullen. De middag begint om 14.30 uur.
Van harte aanbevolen|

De ouderencommissie

9 februari Jonge gezinnendienst

Op deze zondag ie er een Jongegezinnendienst in de
Hervormde kerk. Aanvang: 09.30 uur

Thema: Liefde is...

Met medewerking van het kinderkoor ‘Een vrolijk geluid’.

Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij

Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan
de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

22-12 Kerk Diaconie

Vinkenbuurt €31,45 € 34,49

Kerk Vinkenbuurt 31,57

24-12 Kerk Diaconie

Kerk Vinkenbuurt € 147,55

25-12 Kerk Diaconie

Vinkenbuurt €44,15 € 46,55

Kerk Vinkenbuurt 35,65 Jonge Kerk

29-12 Kerk Diaconie

Vinkenbuurt € 29,85 € 26,35

Kerk Vinkenbuurt 26,70

31-12 Kerk Diaconie Kerk. geb.
Ommen €60,90 € 65,05 €31,45
Vinkenbuurt 17,20 19,85

Kerk Vinkenbuurt 27,80

05-01 Kerk Diaconie Kerk. geb.
Ommen € 169,56 €214,67 €118,61
Vinkenbuurt 21,90 25,95

Kerk Vinkenbuurt 27,90

12-01 Kerk Diaconie Kerk. geb.
Ommen €109,25 €167,80 €107,25
Vinkenbuurt 25,90 44,50

Kerk Vinkenbuurt 29,00

Giften
Zendingsbussen sept. t/m dec. 2024 € 1.658,68

Voor de bloemen
€5,00 en € 10,00 via mw. Van Lenthe
€ 10,00 via mw. J. Beltman

Voor de bloemen Vinkenbuurt
€ 10,00 via mw. H. Reurink

€ 10,00 via fam. Heusinkveld
€ 10,00 via fam. Runhart

Voor Jonge Kerk
2x € 10,00 via dhr. E. Grootemarsink

Voor de H.V.D.
2x € 10,00 via mw. A. Koezen

H.V.D. Z-0
2x €5,00 en € 10,00
Hartelijk dank

Gereformeerde kerk

Vergaderrooster febuari

3 Moderamen KK

10 Kleine Kerkenraad

17 College van Kerkrentmeesters
24 Diaconie

25 januari Wandelen Lazama
De wandelgroep Lazama gaat weer wandelen op deze
zaterdag. We verzamelen om 08.30 uur bij de parkeerplaats
Markt/Voormars en gaan gezamenlijk met auto’s naar Lemele.
Daar starten we de wandeling van ongeveer 10 km in een
rustig tempo. Neem nog wat eten en drinken mee voor
onderweg, we rusten halverwege even uit. Na de wandeling
gaan we nog even genieten van een consumptie bij café
De Driesprong. ledereen is van harte welkom

Herman Tip

Algemeen (kerkelijke) berichten

Regionaal

Oliebollenactie Sri Lanka

De totale opbrengst is € 2070,00, geweldig en
hartverwarmend!

Directeur Niroshan schrijft “We willen graag een
minirestaurant realiseren waar een aantal bewoners in kan
werken: hapjes en drankjes serveren en zelfgemaakte
cadeautjes verkopen, liefst in uniforme kleding. Een soort
Brownies&Downies. Dat is uniek voor Sri Lanka. Maar voor de
bewoners die dat kunnen, heel goed. Het geeft ze een gevoel
van eigenwaarde en van nuttig zijn en het voorkomt verveling”.



Het tehuis ligt in het zuiden van Sri Lanka een arme streek en is
intussen zelfvoorzienend geworden door onze eerdere acties:
de opbrengst van hun rijstvelden, hun rietsuikerverbouw en
hun eigen watervoorziening. De koe en de kippen zorgen
ervoor dat de bewoners regelmatig melk en een ei kunnen
krijgen: volwaardige voeding dus.

Aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt heel veel dank!

Een hartelijke groet, Symen en Janny Wiersma en Henk en Tity
Dijkstra

7 t/m 11 april Icoon schilderen

Al jaren is er gelegenheid om in één week een icoon naar keuze
te schilderen onder de deskundige en inspirerende leiding van
Frea Zigterman uit Leek. Het is ook dit jaar weer de bedoeling
om een week iconen schilderen in Ommen te organiseren.

Ben jij de liefhebber om een icoon te schilderen? Weet jij
iemand die graag een icoon wil schilderen? Er is nog ruimte
voor de week van 7 t/m 11 april. Aanmelden kan via de website
van Atelier Chamuél (www.atelierchamuel.nl).

Een week aaneengesloten icoon schilderen wordt, door de
eerdere deelnemers, als zeer aangenaam ervaren.
www.atelierchamuel.nl

Wereldwijd

Stichting Grote Witte Tent

Komende zomer organiseren we Nederlandstalig kerk- en
recreatiewerk in Luxemburg. Wij zoeken enthousiaste jongeren
die hierbij willen helpen en (verder) willen groeien in hun
geloof en hun handen uit de mouwen willen steken.

Voor informatie zie www.grotewittetent.nl

Jenne Minnema,
PR - Stichting Grote Witte Tent

Gebedspunten

Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor
te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.
Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten

Ty Laten we God danken dat Hij ons vasthoudt en bidden

dat we zullen groeien in geloof dat God ons dag aan

dag draagt en blijft dragen, in vreugde en verdriet, in

gezondheid en ziekte en in leven en in sterven.

Laten we bidden dat we dagelijks de stilte zullen

zoeken om ons op God te richten en ons af te vragen

wat God ons wil zeggen.

Laten we bidden voor alle zieke mensen. Dat ze

mogen herstellen en dat ze Gods kracht, rust en

nabijheid mogen ervaren in het hele ziekteproces.

Laten we bidden voor mensen die het moeilijk

hebben, omdat ze eenzaam zijn, of omdat ze iemand

missen. Bid om Gods nabijheid en kracht om vol te

houden.

wr Laten we Gods zegen vragen voor de projecten die
worden ondersteund door de ZWO commissie
(zending en werelddiaconaat). Bid dat de mensen die
geholpen worden, verbetering in hun
levensomstandigheden mogen krijgen en daarbij Jezus
mogen leren kennen en nieuwe hoop zullen
ontvangen.

¢

¢

¢

Laten we om Gods zegen en leiding vragen voor het

¢

Samen Op Weg proces binnen onze gemeente. Dat we
Gods plan voor beide gemeentes zullen mogen volgen.
r Laten we God danken voor Zijn Heilige Geest die

kracht, rust, troost, geloof en nog zoveel meer geeft
aan een ieder die gelooft.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de
gemeente? Geef dit dan door op het volgende emailadres:
gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de
verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen
naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 7 februari.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 28 januari voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via
e-mail:
(Eind-)Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
463928
P4 kerkvensters@pkn-ommen.nl
of in de brievenbus bij de ingang van De Kern
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden
ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte.
De redactie behoudst zich het recht voor om indien nodig kopij
in te korten.
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte

Coordinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 — 20.00 uur 7 463928
Website

PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl

DM info@pkn-ommen.nl

Hervormde gemeente

Kerkenraad
Praeses: Dhr. M. Dunnewind
Scriba: Mw. G. Westerhof
D4 herv-scriba@pkn-ommen.nl

Hervormde Diaconie
Commissie bijstand
D4 herv-diaconie@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Kerkstraat 5 7731 CX Ommen
Dhr. H. Kortman

Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur
D4 kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

451338

Geopend:

Interkerkelijk Missionair Punt Pand25

Adres: Brugstraat 25, 7731 CT Ommen
Openingstijden:
Woensdag 13.30-15.30 uur

Zaterdag 13.30-15.30 uur
Reserveren: D<lherv-reserveren@pkn-ommen.nl

Gereformeerde kerk

Kerkenraad
Praeses: Dhr. G. Warner
15 Scriba:  Mw. H. de Lange-Schoppink
D4 geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl



Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:

- Via koster/beheerder/medewerkers:
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag
en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang
van De Kern

- D4 ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Kerkdiensten Witharen
Adres: Balkerweg 56, 7738 CP Witharen



